
Vlaanderen route 2024 

 

Proloog 

Vrijdag 14 juni 

Vakantie, vrijdag, bijna jarig, dus solo een rondje op 

de motor rond Walcheren tegen de klok in. Lekker 

zonnetje... 

's Avonds een Gouden Carolus die er nogal inhakte.... 

Zaterdag 15 juni 

Étienne is nogal vroeg wakker, dus komen Isa en Oli op tijd naar ons. Étienne  is een 

heerlijk manneke. 's Middags een rondje wandelen. 

CH wint... 

Rond vijven kwamen W en S & kids. Friet. Na t eten gingen O&I naar huis. De rest 

bleef slapen.  

Zondag 16 juni 

Lang uitslapen, brunch, uitzwaaien... 

Wij gingen de tassen inpakken, treinkaartjes bestellen, en de laatste dingen in huis 

doen... 

De Route 

Maandag 17 juni 

Op tijd op gestaan, opruimen, afwas, nog twee bakkies koffie kunnen doen, zoveel 

tijd hadden we... De dag begint voorlopig met zon, dat is erg lekker voor het vakantie 

gevoel. 



Met de trein van 09:57, per trein is dat best wel relaxed! 

      
 

Olivier wilde mijn GPS lenen. Ik zei, dat is een goed plan, een stimulans om een 

nieuwe te kopen, tenslotte wil ik dat al 4 jaar. Nu heb ik de Garmin GPSMap 66i 

gekocht (de vorige was de 60), iets anders, maar werkt lekker en snel. Dat merkte ik 

op het eerste stuk naar Oelegem, de route omrekenen als je zomaar een andere weg 

pakt gaat veel sneller. Ook zijn de tracks gelijk te laden zonder dat ik ze kleiner moet 

maken. 

      

Via Nispen, Essen, richting Brasschaat. Dit stuk is autoroute. In Maria ter Heide een 

broodje kip en thee gehaald. 

Haaa, de eerste bospaden, wel veel blubber om te ontwijken... 

In Schilde een bakje koffie. Nu door naar Fort Oelegem, en dan zitten we op de 

route. Slot Oelegem is een fort dat uit een serie forten en bunkers bestaat ter 

bescherming van Antwerpen. Het is in verval geraakt en in bezit genomen door 



vleermuizen. Die populatie is alleen maar gegroeid. Misschien moeten we nog eens 

terug gaan, want het fort is alleen op zaterdag en zondag open. 

Heerlijk over bospaden en binnen wegjes gereden, en de zon deed lekker mee. 

We slapen in een vrije kamer van een bejaardentehuis Residentie Lindehof, prima 

want we hebben alle ruimte.  

Gedouched, ontbijt geregeld, en de enige eettent die open was, is 'n snackbar. Daar 

de eerste helft van Bel-Slv gezien. In onze hut, na de wandeling de 2e helft.😒 

De bank heeft betere tijden gekend, hoop ik. En er is deze vakantie meer EK op tv... 

Goed bed, op tijd gaan slapen. 

59.6 km. 

Dinsdag 18 juni 

Zoals het nieuws vertelt, vandaag waarschijnlijk regen🌧. 

In het bos vaak geruis van snelwegen. Vrienden in Karinthië hebben daar vast geen 

last van...😉 Maar gelukkig zijn er ook stukken bos waar het wel stil is, en je alleen de 

vogels hoort. Vanmorgen vroeg heeft het geregend, maar tot de koffie+ in Tielen nog 

geen last van gehad. 

Het is wel weer zo'n knooppunten route. Dat betekent dat je echt niet in een rechte 

lijn fietst. Niet te veel naar kijken, anders zou je er chagrijnig van worden. 

 

Net weg van de koffie en toen begon het te spetteren, en bij Kasterlee te hozen. 

Geschuild onder een tent van een gesloten restaurant. De stoelen waren vrij... 



Toen het iets minder leek, weer vertrokken. Ach, in de regen fietsen als je al nat bent 

is zo erg niet. Het goed rond kijken is wat minder... 

In Dessel wat warm eten gezocht. Pasta en Cola. De pasta was een hele hap, maar 

daar kan je flink op fietsen! Twee mannen die daar kwamen eten bleken ook deze 

route te doen. De rest van de middag bleef het regenen, niet hard maar toch. 

Op een kruising van twee kanalen staat de Sas4 toren. Normaal heb je daar een 

mooi uitzicht, dat was nu ook wel, maar met de regen valt dat een beetje tegen. 

Net boven Wezel koffie. Terras en café helemaal leeg. 🌧 

We zijn Wezel ingereden om broodjes te halen voor vanavond, er zou niet teveel 

eetgelegenheid zijn in de buurt van de slaapplek. De bakker was tijdelijk uit bedrijf, 

dus werd het de Spar.  

 

Daarna naar de Pipo wagen. B&B “Dream on Wheels” in (buiten)Lommel. Deze is 

ruimer dan die van vorig jaar, er zit alles in, bed, stoelen tafel, twee zit stoelen en wc 

en douche. Voordat ik de tassen binnen nam maar eerst afgespoten met de 

tuinslang, ze zaten onder de modder! Er zit geen tv in, dus maar met de telefoon 

voetbal volgen. We hebben wel wifi. 

139.2 km 

Woensdag 19 juni 

Wakker gemaakt door de haan en de pauw, heerlijk landelijk... 

Ontbijt buiten, het is nog wel wat fris, maar het kan. 

Ik zie dat in Souburg de zon schijnt. 



We kwamen langs een Duitse militaire begraafplaats. Begraven vanuit de hele 

omgeving, veel doden bij het Ardennen offensief. 39.000 graven!!! 

 

De kanalen hebben hier waterlelies en gele plomp... 

Rondje door de bomen, veel geld uitgegeven voor... ja, voor wat? Ong. 12 meter 

boven de grond fietsen! Moet dit leuk zijn? 

In Leopoldburg koffie, daar belde Gudy. 😊 

Vanmorgen veel door het bos gefietst, goede paden, dus geen last van de blubber. 

Nog een kapel bezocht, kaarsje aangestoken. Iemand beter geworden door het 

drinken uit de bron. Er was een plaats bij voor openlucht diensten. Taferelen van de 

zeven smarten van Maria. 

 



We eten pizza in de Luchtfabriek bij Zolder. Is al half twee geweest, dus werd tijd. 

Vals plat op een kolen spoor, daarna nog even op zoek naar de Holsteen. Dat was 

een heel oude steen(en) waar ze onderzocht hebben dat deze er vanzelf gekomen 

zijn. Whoehoe! Ik vond t niet foto waardig, Vroni waarschijnlijk wel... 

In het Thor park in Waterschei 

(Genk) koffie, en Vroni begon 

weer met haar gewoonte om er 

een 0.0 bij te bestellen. C-mine 

zit daar. 

B-mine zit in Beringen. Nog even 

zoeken waar de rest(?) zit...  

Het bleek dat er maar twee 

zijn?!? 

Het bleek een lange dag te 

worden, we hebben na Genk dus 

de directe route gekozen. In 

Maasmechelen gezocht om te 

eten, maar we konden niets 

vinden. Dus zijn we naar de B&B 

Drempelhoeve in Opgrimbie 

gegaan, gedouched, en 100 

meter verderop naar de brasserie gegaan om daar stoofvlees te eten. Beter ook, na 

bier nog fietsen is geen succes. 

Sco - Swi 1 – 1 

233.6 km 

Donderdag 20 juli 

Tijdens het ontbijt speelt Flairck, dat is lang geleden. 

Peter onder het mes. 

Beginnen met een lekke band, Vroni achter. Stukje metaal. Ketting gesmeerd. 

 



We fietsen langs de Maas over de dijk, 

erg leuk, het is ook zonnig. In 

Smeermaas koffie. Effe appen met Cor K. 

Net als gisteren hoor je hier regelmatig 

kikkers kwaken... 

Door het binnenland, langs het 

Albertkanaal, wat stijgen en dalen, wat 

spetteren, tot Kanne waar we wat gaan 

eten. Voor het eten spetterde het wat 

maar zette niet door. Daarna we van de 

route af om door het Geerdal naar 

Tongeren te fietsen. De originele route 

heeft wat klimmetjes, het Geerdal is iets 

minder hoogte verschil. Net na het eten 

zette de regen🌧 even lekker door, dus 

regenpak aan. Na 3 kwartier regenbroek 

uit, er viel af en toe nog wat maar daar 

werd je niet nat van. Even gestopt bij 

Petit Lourdes, ook weer een plek waar 

openlucht diensten gehouden werden. In 

Mal koffie. Peter heeft geapped! 

Hotel Eburon in Tongeren, lekker dicht bij 

het centrum. Ontbijt € 20,50, dus niet! 

De middag maaltijd is bij Vroni verkeerd gevallen of...ze heeft een griepje, de tijd zal t 

leren. Hapje eten op de grote markt, waar Ambiorix staat. Daarna nog het begijnhof 

straatjes bekeken. 

Spa - Ita, 1- 0. 

293.1 km 

Vrijdag 21 juni 

Ontbijt op de markt, de Basiliek toren speelt: "Alle menschen 

werden brüder", en even kwam de zon door. We verwachten 

weer regen vandaag, we gaan het zien. Rob is jarig. We hebben 

maar 1 koffie gekregen bij het ontbijt dus Vroni vond dat ze een 

extra tegoed heeft, dus in Borgloon koffie met een gedeeld 

taartje. Veel slakken op de weg, maar nog niet zoveel als toen 

naar Berlijn. De leeuweriken zingen hoog in de lucht. Na de 

koffie even een bui, even geschuild, zon erbij weer klam. 

Regelmatig hoogte verschil, dus stroompje water over de weg. 

In Sint-Truiden eten, terwijl het stiekem weer begint te 🌧.  



Bijna heel de middag met 

regenbroek gereden... In 

Grimde (Tienden) even de drie 

grafheuvels bekeken, daarna 

koffie. Vroni een cola erbij, haar 

maag is nog zozo... 

Daarna de route verder 

gegaan, niks verkort, naar 

Outgaarden naar B&B 

L'Epicurie. Daar eerst de 

tassen, voeten, schoenen en 

fietsen gespoeld voor we naar 

binnen gingen. Wat een 

blubber onderweg! Wat is 

douchen dan weer lekker. We 

zullen vanavond naar 

Hoegaarden moeten fietsen om 

te eten. Vanavond speelt Oranje ook, en we hebben tv op de kamer! 

Foto's nemen is met dit saaie weer toch wat minder, dat gaan we komende week 

goed maken. 

Jules wil we even spelen maar is zo moe. 

We eten bij Nieuwhuys in Hoegaarden, weer nat daar binnen gestapt, we dachten 

2,4 km kan wel zonder regenjas. En daarna...je knieën reageren raar op twee 

triples.... 

365.6 km 

Zaterdag 22 juni 

Frits jarig en AM heeft een trouwerij. Eerst was de melding dat t rond elven zou 

regenen, maar dat ging over. Nina Simone tijdens ontbijt. Vanmorgen wel koud, maar 

tegen 11:30 u. piept het zonnetje er door. Veel stijgen en dalen. 

Ik heb gister mijn shirts gewassen, waren nog een beetje nat, maar toch 

aangetrokken. De rest wat ik mee hebt is met korte of zonder mouwen. Voorlopig nog 

steeds mijn onderhemd aan. 

In Bierbeek koffie +. 

Door naar Leuven via het bos. In Leuven is er wat te doen, of altijd, heel druk 

daar...broodjeszaak gezocht. Even de kerk in. De zon ☀️ komt steeds vaker door, 

de jas kan uit. 



 
Ik hoorde dat de Belgen het asfalt hebben uitgevonden, in 1823 ofzo... sindsdien 

hebben ze er ook geen @&^#%*! aangedaan! 

De rest van de middag af en toe zon, gelijk warm, maar overwegend bewolkt.  

In Duisburg (Tervuren) koffie+ bij de supermarkt. Even de kerk in geweest. 

Bij het beklimmen van de Koningsberg kwamen we een oude dame tegen die 

vertelde dat het een steile klim was met kinderkopjes, dus extra moeilijk. Zij had met 

haar man naar Rome en Santiago di Compostella gefietst. Haar man was 9 jaar 

geleden overleden. We moesten maar genieten van elkaar. 

B&B Dumberg in Hoeilaart, een ouder stel, beide uit het onderwijs, selectief in het 

nemen van gasten. Een oud huis, met leuke elementen, wij in de Kuifje kamer. 

Waarom moet ik overal de douchekop weer gangbaar maken, ze zijn overal verkalkt! 

Zij reserveerde bij ons bij Nero, schijnt een drukke dag te zijn. Overal is wat te doen. 

Maar t eten was goed, (gratis)wafel toe! 

De gastvrouw, verteld een heleboel. 

Bel - Roe 2 - 0! 

439.4 km 

 

Zondag 23 juni 

Vrolijke tante, veel te zeggen, ook nog met de andere gasten gesproken.  

Zon en blauw. Korte broek, en shirt zonder mouwen. Veel stijgen en dalen. In Lot 

(Beersel) koffie. Ze waren daar vooral opgelucht door de uitslag van gisteren.  

Bij de Carrefour in Halle, eten voor tussen de middag gehaald. 

In Vlezembeek opgegeten bij een gesloten frietboer op de bank. 



In Vollezele koffie. Er zaten daar een paar die al een stuk in hun kraag hadden, ach 

ja, was warm, dan gaat dat snel. 

 

Ik zou wat van de omgeving moeten 

zeggen, maar de hoogte meters gaan 

snel, naar beneden gaat best, maar naar 

boven is zweten... we zitten tot nu toe al 

op 3970 meter en we waren t klimmen zo 

zat! Maar het biertje in Geraardsbergen 

maakt veel goed. 

Nog even de Bartholomeuskerk in 

geweest, deze is mooi. Ik durfde niet de 

akoestiek te proberen.  

Nog maar 200 mtr. na t bier dus dat lukte 

wel. Was nog naar beneden fietsen ook... 

Zolder met bad, geen douche, ja een 

handdouche...altijd willen hebben zo'n 

bad, maar is voor nu niet handig. 

Chinees met Orval. Manneke Pis 

opgezocht, en naar de Dender.  

 

Abraham! riep er een... 

Zwi - Dui 1 – 1 

514.7 km 

 



Maandag 24 juli 

Geen ontbijt, dus bij een bakker, laat die nou geen mattentaart hebben. @#€%^&* 

Gegeten bij de Grotestraatbrug aan de Dender. 

Vroni had een bakker gezocht en er daar vier mattentaarten meegenomen. 😋 

 
Door naar Ronse, daar wat te eten gehaald. Het is warm, geen koffie plek kunnen 

vinden op maandag. Fietsenmakers zijn ook dicht. Wil nog ketting olie hebben. Rem 

blokjes achter heb ik vervangen, waren echt op...  

 



Ha, in Bellegem een fietsenmaker 

EN een café, een Sport Zot wordt 

het. Kasseien heuvel op in de zon, 

dat is een taaie combi. De uitzichten 

over de heuvels zijn erg mooi. 

Diverse uitzichtpunten gehad 

vandaag. 

La Trappe huis in Kortrijk, 2e 

verdieping, dat is sjouwen met de 

tassen naar boven, ontbijt ook 

ergens anders....hm 

Na het douchen eerst nog een 

mattetaartje, toen bier met 

loempiaatjes gezocht met uitzicht op 

de Broeltorens. Daarna de markt op 

waar een carillon concert was van 

een dame uit de USA. Nog een pint 

en dan terug om voetbal te kijken... 

595.2 km 

Dinsdag 25 juni 

Truus van het hotel is niet kort van 

stof, al het wel en wee uit de buurt 

weten we nu. 

Vandaag langs de Leie naar Menen. 

De Leie is een grens rivier en mond 

uit in de Schelde. Het is al vroeg warm. Veel kinderen op de fiets op pad, en wel in 

groepen. 

 



Sint Medarduskerk in Wervik, goeie 

accoustiek!  

Saint Rita. Nu weet ik welke 

beschermheilige ik heb, dat moet Rita 

zijn. 

Shoppen bij de Carrefour, en dat 

hebben we naast de kerk in Zandvoorde 

opgegeten. Mooie tegels met 

getuigenissen op de graven bij de kerk! 

In Mesen een sportzot, ooo daar zijn we 

aan toe. Eigenlijk is het rondje wat we 

nu doen heel erg bezopen....(niet echt 

de kortste weg) 

Een kamer in Ieper, begane grond, dat 

is ook wel eens lekker. Eerst 

gedouched, bier gehaald, gelijk 

gegeten. We kwamen er achter dat Nld 

aan het voetballen was, dus terug naar 

de hut. TV deed het niet, en internet 

was knudde. Toen naar de herdenking 

in de Menenpoort, daar wilden we 

sowieso naar toe. Het blijft 

indrukwekkend, alleen het trompetspel 

al... 

Een pint was nog wel op zijn plaats. Lawaaierige bovenburen... 

665.6 km 

Woensdag 26 juni 

Ieper is een mooie stad, mooie gebouwen. Ik wil nog een 

terug voor de musea op de markt en de omgeving. Maar dan 

moet je tijd overdag hebben. Broodjes gekocht. 

Vanmorgen ontbeten op de markt. 

Nog een rondje over de remparts, Rijsel poort, Hill 60 en 62. 

Veel gedenk plekken, en als het effe kan commercieel. 

Waw, als Mark Knopfler op geschreven heeft, wat ik heel de 

morgen, bij al de memorials aan zat te denken. Soms raak je 

emo door een pop song... Even later een kort gesprek met 

een engelstalige dame. En bij het zien van zoveel graven, it's 

just what the lady said: "Sad!" 



   

   

Cola en pasta salade, en de broodjes gegeten in Zonnebeke naast de kerk. 

Foei, wat is t warm. In Merkem een Sportzot en Hollandse muziek! Het dalen stijgen 

is hier minimaal, maar de beschutting van de bomen ook, het gaat echt door de 

landerijen dus je zweet je kapot. 

Het laatste stuk langs de IJzer (rivier) gefietst. 

En weer een B&B Kaaskerke (Diksmuide), wel aan een grote weg maar goedkoop.😊 

Voorbeeld, van Ieper naar Diksmuide is 25 km. Wij hebben vandaag 62.5 km gefietst. 

Daar zat een flink rondje om Ieper langs de oorlogs graven. 

Op de markt vragen waar de combi, voetbal, bier en eten mogelijk was. Bij de derde 

tent gelukt. Bel - Oek 0 - 0. 

Diksmuide is een mooie stad met mooie gevels in het centrum. 

728.5 km 



Donderdag 27 juni 

 

   

Heb ik al verteld hoeveel mooie motoren we deze week al gezien hebben? Die rijden 

niet in de regen... Alle merken (bijna) hebben we gezien. Ook gisteren Engelsen, die 

nemen de soort brandgang paadjes ook. Er zijn opvallend veel Engelsen die de 

herdenkingsplaatsen bezoeken trouwens... Veel plekken gaat over 110 jaar geleden! 

Nieuwpoort: Als je liever in het centrum koffie drinkt, dan moet je hier linksaf, ik fiets 

door, .... zijn fluit en gaat linksaf. Ik keer om en bij een koffietent stopt ze en zegt, ik 

wil leuke plekjes zoeken... 

Zitten we tussen twee rokers en in de herrie, ik zeg, weg hier! 50 meter verder was 

nog een koffie tent. 



Nieuwpoort dus...we blijven nu aan de kust, iets koelere dag, dus lekker. Ha, het 

pondje voer niet, dus rond de haven fietsen. Leuke haven voor een zaterdagavond. 

 

De boulevard is als de foto's, hoogbouw, een straat en strand. Wat erg vervelend is, 

ze zijn overal aan t werk. 

Middelkerke eten, Zeebrugge een ijsje. We laveren over de boulevard, die soms erg 

druk is met van alles. De tram loopt ook een stuk aan zee, stuift als hij voorbij komt. 

Bredene aan Zee, Affligem 0.0. Je fietst hier vlak aan zee, erg leuk, nooit hier 

gefietst, is een must. We volgen de Kustroute, kennelijk begint hij al in België, dat 

wist ik niet. 

Heerlijk een koele wind achter, dan gaat het lekker, niet zo heet, hoewel...als je uit de 

wind staat.... 

Value Stay hotel in Blankenberge, vlak bij het station. Kwamen tegelijk aan, met een 

Franse route fietser, kennelijk populair. Fietsen parkeren in het rack op het station. 

Eerst bier, dan de kamer zoeken. Rodenbach... 

Douchen, een Griek gezocht en daar lekker gegeten. Daarna de boulevard op en de 

pier bekeken. Een paar NL-ers geholpen naar hun hotel. Nog een afzakkertje (Duvel) 

en dan terug naar de kamer... 

803.4 km 

Vrijdag 28 juni 

Had ik al eens wat geschreven dat ik altijd de douchkop moet schoonmaken, voor ik 

lekker kan douchen? Dit Value Stay was vergane glorie, kast valt uit elkaar, bureau 

wiebelt, en leun niet te hard op de wasbak... 



Ontbijt even verderop. 16 graden, toch iets meer aangedaan. De ☀ is er wel bij. 

Havengebied Oostende, Knokke, en in Knokke Heist koffie op het strand. We fietsen 

langs het water. Rond het Zwin, naar Cadzand-Bad, in het frietkot kibbeling besteld! 

De rest was een bekende route. We konden zo de boot oprijden, 14:00 uur thuis. Het 

tempo lag hoog vandaag, met de wind in de rug. 

852.4 km 

 
 

  



Epiloog 

Deze route is niet een rechte weg, dat is niet erg. Als er reden is om een omweg te 

maken, dan is dit niet erg... Maar die was er niet altijd bij deze route. Volgende keer 

toch maar weer een gewone route.😉 

(Zei ik geloof ik ook bij de Grensroute...) 

Het onkruid en snoeibeleid zorgen dat er veel groeit rond de fietspaden, en dat bloeit 

mooi, maar er groei ook veel over de fietspaden. Regelmatig bukken, om niet in de 

takken te fietsen,  één keer mijn teen opengehaald aan waarschijnlijk een tak van 

een braam over het pad. 

Wat leuk is, je fietst van grote weg naar b-weg naar bos- of modderpad, en dat 

varieert zoveel dat je soms effe mis bent. Maar onze combi boekje en gps werkt zo 

goed dat we barweinig fout gefietst zijn. 

Ze zijn wel overal aan het werk, bouwen. Kranen, hoogwerkers, het komt omdat we 

door dicht bevolkt gebied fietsen. 

Het weer is alles mee gevallen, we zijn wel blij dat de laatste week de mooie week 

was. 
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