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Zondag 21 juni 2015 

Langste dag, zomer! 

Om 6:30u. de wekker gezet, want we willen om 7:30u. rijden. Het is bewolkt de 

voorspelling is niet best, maar wij gaan vliegen!  

Alles verloopt keurig op tijd, maar het incheckenen door de paspoort controle vergt 

wel veel tijd. Iedereen zit er wel op tijd in, maar er zijn veel orth. Joden en er moet 

nogal geschoven, want ze willen (mogen) niet naast een vrouw. We krijgen 

tegenwind, vertrekken iets te laat en zullen zo'n 20 min. later aankomen. Airbus 

A330-300 Air Canada. Het is 6250 km. Heb bij het eten Canadian bier genomen. Pff. 

weet niet meer hoe ik moet zitten. 

Aankomst 12:35u. alles goed geregeld. Alleen de volg. gate is heel ver lopen. En 

daar gaat het best knullig. Het water in het vorige (nog dicht) vliegtuig gekregen 

wordt uit F. zijn rugzak gevist en moet weg! We hebben zo'n half uur vertraging! We 

moesten ook lang in de corridor wachten. Onderweg kregen we één keer drinken. Bij 

binnenkomst in Montreal krijgen we alle vragen. 

En we krijgen ons tweede zakje pretzels. Om 16:15 gaan we om de huurauto zwarte 

Dodge Charger. Frans rijdt naar Niagara en we hebben een motel $79 vlakbij het 

pretpark. Alleen zo jammer dat die kamers altijd zo stinken. Blackstone Inn. Er staat 

flink wind, maar warm genoeg voor enkel je t-shirt. Het is 16u. maar eigenlijk 

middernacht. We belanden bij een Beer Brewery, waar we een plankje met vier 

soorten bestellen!  

 



Enkel een wrap en een hamburger bij Wendy besteld, voor $10 afgezet. Want het 

was vier dollar $4,41 en na 20 dollar gegeven te hebben, kreeg ik er maar zes terug. 

Maar ik mocht van Frans niet ter plekke mijn geld natellen. Daarna naar Niagara 

Falls, dat blijft geweldig! Iets na 21 uur terug naar de kamer en een lekkere douche 

genomen. Om ongeveer 22:30 gaan slapen met het raam aan de voorkant open. Dat 

is Nederlandse tijd 4:30 's nachts. 

 

Maandag 22 juni 

 

Ik had wi-fi én geluid aan, maar ja toen kwamen de appjes op Nederlandse tijd 

binnen. En om 7:30. ging een buurvrouw buiten bellen, maar ach dat is een mooie 

tijd. Om iets van 8:30 uit bed en aankleden, inpakken en alles in de auto gezet. 

Daarna naar onze grote vriend Tim Horton voor ontbijt, bagels en koffie. Daarna nog 

even naar de Falls! Via het park gelopen daar staan mooie bomen en het is goed 

aangeplant. Het is lekker zonnig en warm. Nog een paar foto's dan naar de auto en 

naar oom Henk en tante Wilma. Onderweg nog water en sap gekocht. Aankomst 

daar 12:45 u. 's Middags wordt het bewolkt en gaat het waaien, dus het is niet meer 

zo heel warm. Ze hadden een lekkere groente lasagne in de oven en cabbage rolls. 

Na het eten mochten we niet afwassen, maar moesten een ommetje maken. Na een 

stukje zijn we weer teruggeholt, vanwege grote druppels regen. Even later kwam 

Marian nog, en was de regen alweer klaar. 

 



Dinsdag 23 juni 

 

We zijn op tijd gaan slapen, nog een beetje last van de tijdsverschil en al dat Engels. 

Maar 's nachts kwam er nog flinke onweersbui voorbij met veel regen en wind. Dus 

een poos naar liggen luisteren. En vanmorgen al om 6 uur wakker, daarna nog wat 

dommelen, om 7 uur kwam de hulp voor oom Henk en om 8:15 u. uit bed. Toost met 

gebakken ei en koffie. Vandaag schijnt de zon alweer, en nog flink wat wind. 

Vanmorgen heeft tante Wilma oppas geregeld en wij gaan naar de stoffenzaak, Tim 

Hortens, the Mall en door het reservaat van de Indianen. (Natives) Nog een paar 

mooie stofjes gekocht. Even een handwasje gedaan, buiten gehangen, vast zo 

droog, want het waait hard. We hebben trouwens een nummerbord Quebec. 

Gereden kilometers: Toronto naar Niagara Falls, 130 km. Niagara Falls Brandfort: 

130 km.  

 

Na het avondeten, broodje hamburger met alle lekkers, en havermout, gereden naar 

Tim Hortens voor internet om de tickets in te checken. Wij zitten op rij 17 en 22 in het 

midden, helaas. 

 

Woensdag 24 juni 

 

Ik ben nog niet gewend aan de tijdsverschil. Om 21:30 vallen mijn ogen dicht en 's 

morgens om 5:30 ben ik klaar wakker. Het was een mooie zonsopkomst maar ik 



vond het te gek om naar buiten te gaan. We kregen een prima ontbijt met gebakken 

ei, bacon en tomaat op de bruin croissant een fruit erbij. Om 11 uur afscheid 

genomen van oom Henk en tante Wilma, zal weer stil zijn voor hen. Ik had de bakken 

van het afval nog opgehaald aan de weg, maar ik was niet gericht op de post, dus ze 

riep, want de vlag stond omhoog. Huurauto ingeleverd, we hadden al ingecheckt, 

maar dat moet je toch nog op een soort Terminal doen. Dan print er ook de koffer 

label uit. Maar de rij was heel lang en maar twee balies open, dus dat zag er niet best 

uit. Even later kwamen er toch allerlei personeel aan en werden de koffers al 

gescand, en hup op de band (zonder wegen!) en hup we mochten doorlopen. Toen 

hadden we gelukkig toch nog tijd, want de gate was nog niet open. Bij Starbucks nog 

een lekkere bak yoghurt gekocht. (wel duur) met aardbeien, blauwe bessen en 

muesli.  

Frans mocht bij zone 4 naar binnen, ik ben zo bij zone 5. Het is een Airbus 321-200. 

Deze heeft dan beide kanten drie stoelen. Frans is van de middelste na het gangpad 

verhuisd, ik zit gezellig tussen twee jonge lui, een dikke en een blond met allebei 

muziek op hun oren. Het is 2 uur vliegen en een uur extra voor tijdsverschil. 

Alles gaat voor spoedig en snel, hebben gelijk de koffer en een auto en zijn dan 

18:45 in Halifax. We mochten met bijbetaling een Camago Convertible, maar niet 

gedaan. We hebben nu een Toyota Camry, wel zwart maar met 72 km op de teller. 

 

Via de TomTom de "Commens Inn" gevonden. Prima, ook met ontbijt, en eigen 

parkeerplek. Lopen naar het centrum en bij een Pub fish & chips gegeten met een 



flinke pot bier. Daarna een eind over de "boulevard" gelopen. Die was toch 7 jaar 

geleden nog niet, en uiteindelijk nog naar boven naar de Citadel. Vlakbij het hotel 

nog een winkel voor water en sap! 

 

Donderdag 25 juni 

 

Best goed geslapen, gisteravond waren de gasten redelijk luidrechtig en vanmorgen 

gewekt door de brandweer, waarvan we wisten dat hij vlakbij zat. De zon schijnt, 

prima ontbijt, sap, koffie, muffin (beetje vaste), toast, fruit, yoghurt. Dan op weg, maar 

omdat Frans geen Tolweg heeft ingevoerd, gaan we eerst weer 25 km richting 

vliegveld, om dan weer 25 km terug te gaan om hun brug te vermijden. We rijden de 

Marine Drive tot Park Taylor om daar in te rijden en een stukje over het strand (en 

over de keien) te lopen. Er waren gelijk muggen toen we uitstapten.  

 

Dan ik verder en krijgen we wel erg zin ergens in, dus rond 14:30 koffie en 

eigengemaakte koek in Sherbrooke en even bij de supermarkt binnen, want we 

hadden zin om te snavelen. Inmiddels gaat het bewolken. We rijden tot Antigonisch 

en zoeken daar een slaapplek. In de stad zelfs zien we alleen dure dingen, $150 en 

dan nog zonder tax.  

Dus via de GPS een hotel gevonden, scheelt de helft Keppoch Inn, wel aan de weg 

maar op 't hoekje. Wel een eind lopen van Antigonisch en inmiddels regent het een 

klein beetje. Vandaag bijna 300 km gereden. Met de auto naar Antigonisch voor een 



Italiaanse restaurant "Little Christo's". Frans neemt lasagne, ik spaghetti en twee 

Molsen Canadian. Daarna nog even een eindje gewandeld, nog gereden op zoek 

naar Cape George Lighthouse, maar die blijkt helemaal op de punt! Dus maar naar 

de kamer. 

 

Vrijdag 26 juni 

 

We zitten langs de weg, maar 's nachts weinig verkeer. Het raam staat open en we 

hebben maar een enkel dekentje, best koud, dus maar een beetje dicht tegen elkaar. 

De sprij was op de grond gevallen. Vanmorgen alleen een appel dan ergens 

brunchen. Het is bewolkt en maar zo'n 11 graden. Wauw, het loopt al op tot 13°. 

Gisteren zagen we nog een vos langs de weg lopen, maar hij lijkt wat 

gedisorienteerd, mager, zag er vreemd uit.  

We dachten in Hastings te "ontbijten" na de dam die Nova Scotia verbindt met Cape 

Breton, maar daar was helemaal niks, dus door gereden. Om 11 uur brunch in 

Whycocomagh bij Mary's Bakery, koffie en een Turkey Club Sandwich. Mmm, dat 

smaakt, een dubbele bruine toast met sla, tomaat, drie plakken kalkoen, gebakken 

spek en cheddar kaas. 

 

Onderweg nog een paar mooie uitzichtpunten gehad. We zijn al om 13:30 u. in North 

Sydney en zoeken maar gelijk een motel. Goeie, wel wat duurdere gevonden, maar 

heel netjes, met twee hele beide bedden, komt bij mij de vraag: Moet je soms elk een 

eigen bed nemen?  

We kunnen koffie zetten, hebben een koelkast en magnetron, twee stoelen(!), 

bureau, tv, en een mooie badkamer. Er is ook een zwembad, maar buiten en vast 

niet verwarmd. Ons geïnstalleerd en 

daarna mocht naar Glace Bay gereden 

maar Marconi in 1903 zijn eerste bericht 

over de oceaan stuurde. 

Daarna nog langs de kust weer terug en 

gestopt bij een verdedigingspunt. In 

Sydney getankt en een zakje chips want 

twee keer eten per dag zit nog niet 



helemaal in ons systeem. In North Sydney een restaurant gezocht, het wordt 

Chinees. De slaap prijzen die ze noemen zijn nog altijd zonder belasting, dus als je 

moet betalen is het altijd 15 tot 20$ meer! Zo irritant, maar nu waren waren 

restaurant prijzen ook al zonder. Dus hebben we geen fooi gegeven, maar we 

hadden wel erg lekker gegeten. Ik had kiprijst, kipballen met Sweet & Sour sauce 

kiprol (soort loempia), brood in deeg gebakken met saus, en samen een karaf wijn. 

Frans had kip, rijst en heel veel paprika. We krijgen een glas water uit de kraan met 

een chloorlucht. Vandaag ongeveer 300 kilometer. 

 

Zaterdag 27 juni 

 

Goed geslapen, behalve dat ik om 4 uur klaar wakker was. De wekker stond om 6:30 

u. Ergens had ik gelezen dat je 4 uur van tevoren aanwezig moest zijn, in het motel 

zeiden ze 2 uur van tevoren, dus Frans dacht dan doen we 3 uur. Dus om 8:10 staan 

we in de rij en wachten tot we om 10 uur op de boot mogen.🙁  

Het is koud buiten en zeker voor de boot hebben we een lange broek en lange 

mouwen. We hebben een stoel gereserveerd, maar we willen vast ook buiten kijken.  

We konden vanmorgen vanaf 7 uur ontbijten. Dus we vroegen ons al af of dat er dan 

bij in zat. Wij erheen, krijgen we menukaarten, tja dan ga je ook niet weer weg. Dus 

een senior pancake met bacon en stroop, wel erg lekker, dik en luchtig. De koffie was 

gratis en bleven ze bijschenken.  

We zijn iets later vertrokken de zon schijnt ook. We varen zo'n 32 km/u , het is 

ongeveer 163 km.  

Eerst even buiten gezeten bij het wegvaren, maar het is nogal winderig. In het café 

een hotdog met cola genomen daarna 's middags nog een koffie & cookie. 

Tussendoor de stoel in de ligstand en een tukkie gedaan. Maar dat is een beetje fris 

en ze ook om met eerst een 

belgeluid. Om ongeveer 

17:30 komen we aan. Het 

ziet er echt heel anders uit, 

wat kaal en woest, ook 

bergen. De natuur is wat 

later hier, de lupines moet 

nog gaan bloeien.  

We willen doorrijden en 

stoppen bij toeval bij het 

Visitor Center en probeer 

daar gelijk ook voor een 



slaaplek dat lukt bij de tweede. Ongeveer 3 kwartier rijden en Great Codroy, maar hij 

staat niet in de tom, dus we zoeken ons verloren, rijden al heel veel heen en weer en 

doen zelfs het stuk wat de eigenaar ons aanbeveeld om te doen. Maar we moeten 

nog avondeten en ik zit en er zit bij een pompstation een klein cafe, het is 20:55 en 

we kunnen gelukkig gelukkig nog net soep en een broodje krijgen, lekker! Daarna 

doen we onze avondwandeling nog, maar dat is alleen de weg heen en weer. Het is 

fris rond 12 tot 14 graden maar inmiddels helemaal helder.  

We hebben hier ook een zitkamer, dus daar zijn we nog heen gegaan en dan heb je 

het geweldige B&B gevoel, want dan komt iedereen met zijn verhalen! 

 

Zondag 28 juni 

 

Dit was het lekkerste bed tot nu 

toe, prima geslapen. Het weer 

is mooi en ook dit plekje! Er 

wordt een heerlijk ontbijt 

geserveerd met toast, omelet 

en cheese en bacon. Ook hier 

weer de verhalen, leuk om te 

horen maar ze hebben alles al 

gezien...  

Over de Trans Canadia 

Highway tot Corner Brook, 

daar water, sap en ovolmaltine 

koek gekocht en een bezoekje gebracht aan Tim. Koffie met lemon muffin en Poppy 

seed (V) en Cherry Cheese Danish (F). Lekker op een talud in de zon, prima 

temperatuur en deksel van de koffie af. (gezoete cappuccino) Aan het begin reden 

we alleen op de weg, later zagen we een paar meer.  

 



 

Het schiet prima op, dus we willen wel door tot het park Gross Morne. Bij Deer Lake 

vragen we in het Visitor Center of ze voor ons willen bellen, we willen ongeveer 

onderin. De eerste is al goed, er heeft iemand afgezegd dus we hebben een B&B in 

Trout River. Onderweg doen we vast alvast de Tablelands wandelroute, deze is maar 

4 km. En ze zeggen, dat we lopen over de aardkorst, Het is ook een hele aparte 

kleur. Er staat er staan vleesetende planten, honderden en er ligt nog een plak 

sneeuw en er staat heel erg veel wind. Daarna ons slaapadres, ongelooflijk zoeken 

weer. Ik had het bord wel gezien maar niet gesnapt dat ik daar het weggetje in 

moest. Shepherd's B&B een schitterend huis op een geweldige plek, met zicht op de 

bergen en op Trout River. Hele mooie kamer, badkamer op de gang.  

 



Even gebleven en toen op zoek naar eten. Er is een Sea Side Restaurant aan de 

baai ingang met zicht op de oceaan (Gulf of Saint Laurence). Daar moeten we wel 

vis eten punt, maar ik ga géén lobster ontleden! We zitten hier in de zon aan het 

raam! Ceasar Salad als vooraf, dan dachten we tong besteld te hebben maar het zijn 

stukjes vis indeeg gefrituurd van een onbestemde structuur. Wel een lekker glas 

Canadian bier erbij. Maar de prijs had niet mis, staat ook weer zonder btw op de 

kaart. Affijn dat hebben we gister gecompenseerd. Na het eten nog over de 

Boardwalk gelopen en naar boven op het plateau, langs de haven en nog even in de 

zon. Daarna naar ons slaap adres en met de andere gasten naar de zonsondergang 

gekeken. 

 

 

Maandag 29 juni 

 

Prima geslapen, maar nog altijd om 4 uur wakker. Zit nu aan een riviertje wat naar de 

oceaan stroomt en heb de Wallace Brook Trail gedaan, klimmen, dalen en vooral 

modder, ook veel houten treden. We wilden eigenlijk de korte Green Gardens doen, 

maar op een of andere manier snappen we de aanwijzingen nooit. Dus we moeten 

dezelfde weg terug, (2 x 6 km.). Onderweg een Moose gezien, maar hij ging er snel 

vandoor, geen foto. Héél veel varens. Zodra je stilstaat muggen, maar niet echt 

tijdens het lopen. Het ontbijt was lekker, Frans ei en bacon, toast, fruit, koffie, ik 

yoghurt, cereals (van alles), fruit, muffin, koffie. We blijven er nog een nachtje. We 

zijn in Woody Point koffie gaan drinken en mogen er best iets bij, het is 15:00 u.  



 

Onze benen willen niet meer, 12 km en regelmatig stijgen en dalen en de laatste 5 

min. nog regen in Woody Point bleek de regen niks voor te stellen, dus na de koffie 

en brownie/cookie (helaas met kokos), niet bij het Discovery C. naar binnen, maar we 

doen nog de Lock-Out trail 350 meter stijgen. Dat is 1 uur stijgen, maar niet zo heftig 

als eerder. Boven staan twee rode Arondeck chairs, maar het waait zo hard, we 

hebben ons regenjack al aangetrokken. Maar als ze willen zitten, waaien we er 

gewoon in. 

 



Maar het uitzicht is geweldig! Je kan ontzettend ver kijken (404 m.) Het is wel 

bewolkt, maar droog. Dalen is wel erg lastig voor onze knieën. We hebben vandaag 

7,5 uur gelopen! Daarna Fish & Chips in de "River View Village". Krijgen we 10% 

korting, hopelijk. Ik denk dat de muggen op mijn haar landen, zonder dat ik het voel 

en dan steken ze, want er zit bulten. Er waren ook wat blackflies, 1 had ik er betrapt, 

maar even later waaide het te hard en ze waren ze weg. Oh ja, gisteren een dachten 

we tong besteld te hebben, maar het kwam als kleine gefrituurde stukjes. Het bleek 

"Cod Tongue" dus het was letterlijk de tong van de kabeljauw, vandaar die gekke 

structuur. Maar ze noemen het een specialiteit. Not for me! 

 

 

Dinsdag 30 juni 

 

Vannacht naar de wc, had ook 2 thee op, maar mijn kuiten wilde niet. Ik zit onder de 

dikke muggen bulten op mijn hoofd en in mijn nek. We kregen een heerlijk ontbijt, 

casserole (French toast?), met brood, ei, appel, partrodge berry en bakje vers fruit. 

We vertrekken vanmorgen allemaal, dus Dorus & Tom hebben een hoop te doen 

vandaag. Het is bewolkt, het heeft geregend, maar het trekt op. We vertrekken naar 

Rocky Harbor en doen nog een wandeling. Deze is wat drukker, doen veel mensen, 

is makkelijk. Er is goed te zien hoe de moose, als er teveel zijn, de natuur om zeep 

helpen. Heel veel omgewaaide bomen, er is ook een omheind stuk zonder Moose, 

dan zie je het verschil. We lopen tot de waterval en doen de extra loops, bijna 11 km, 

bijna vlak. Komen we nog een stel van de B&B tegen. Om 15 uur in de Rocky 



Harbour, koffie en een wrap. Dan rijden we nog naar het Lobster Cove Head 

Lighthouse, lopen daar een beetje, maar het trekt helemaal dicht en de wind is hard, 

ong. 13°C gr.  

   

 

Op zoek naar ons B&B (Sylvia's), mooi gloednieuw, maar een beetje steriel, ze 

woont er zelf niet denk ik.  

We worden morgenochtend om 8 uur aan het ontbijt verwacht, elke morgen eigenlijk, 

niet echt uitslapen dus. We gaan met de auto naar onze avondeten, is eigenlijk niet 

nodig, maar het is hier echt geen zomer. We gaan maar voor de verzoveelste keer 

geld pinnen. We hebben al 3 keer ons slapen zonder tax betaald, omdat we contant 

geven, Scheelt toch iedere keer zo'n $20. We eten in "Sunset", maar die zien we 

vandaag niet. We bestellen een hamburger/kipburger. Nog even naar het uiterste 

punt van Rocky Harbour gereden om over de oceaan te kijken. Beetje op tijd naar 

bed met paracetamol. 



 

 

Woensdag 1 juli  

148e Canada Day.  

Ik heb prima geslapen, lekker bed, goede temperatuur. En ik voel me minder beroerd 

dan gister. Goed ontbijt, toast, eieren, bacon, jam, yoghurt, banaan, koffie, sap, 

mmm. Gezellig met twee echtparen uit Vancouver Island, 1 echtpaar uit Engeland, 

en 1 echtpaar uit Saint Johns.  

 



We rijden weg naar Western Brode Pond niet voor de boot, maar alleen erheen en 

de loop. Mooi weer, maar bij de loop zijn hele zwermen beesten dus we doen 'm van 

de andere kant tot het water. Er komen lui van de overkant die een Snug Harbour 

zijn geweest. Ze waren bijna tot hun middel door het water. Wij lopen terug en de 

boot is net "uit", gewoon een kolonne mensen, wat een attractie! De parkeerplaats 

staat nu ook helemaal vol! 

 

We rijden terug, stoppen nog bij de SS Ethie, en voor koffie met Sandwich bij Sally's 

Cove. Sandwich baked cheese en french vanilla coffee.  

Daarna gaan we op weg naar Springdale over de Trans Canada Highway. We zijn er 

ongeveer 16:30 en we zoeken ons weer verloren, maar bleek eerder aan de weg 

voor Springdale.  

Het riekt enigszins naar De Misdaad, want toen Doris ons belde, was de eigenaresse 

er zelf niet, en die de telefoon opnam, zei dat ze gesloten waren. Maar even later zei 

ze dat we wel konden komen en contant kunnen betalen. Ze zou er 18:00 uur zijn, 

we zijn er om 17 uur dus moeten misschien wel een uur wachten. En de hele boel 

staat te koop. Maar ja, we doen het er maar mee, want het is Canada Day. 

Als ik zie hoe ik me vandaag voel, was ik gister echt niet in orde, slappe benen, 

beetje misselijk voelde als verhoging... Toen ik later op internet zocht, blijk ik 

allergisch voor muggen. Want de bulten doen zeer (in mijn nek) zijn dik en rood! 

Vandaag zitten er korsten op mijn hoofd. We zitten gezellig in de auto te wachten, 

want ook hier zijn nogal wat muggen. Tegen 6e komt Cavell en laat ons binnen, we 



zijn de enige gasten. Dus we brengen alles binnen en gaan daarna op zoek naar: 

Icebergs!! Dat lukt bij King's Point, een platte brede, dan rijden we nog naar Harry's 

Harbour en daar liggen er twee!! Geweldig, wat een mooi zicht. Er drijven stukken 

naar de kant en er is een man met een bijl stukken eraf aan het kappen voor thuis. 

Want zo'n puur stukje natuurijs van 10.000 jaar oud, is het lekkerst in je whiskey. 

 

 



Dan probeer we iets te eten te vinden, dat wordt 20:15 bij Subway, een lekkere 

sandwich met van alles erop. Dan naar onze B&B, we zijn er alleen. Cavell komt 

even later en we zitten nog een hele poos te kletsen in de serre. 

 

Donderdag 2 juli 

 

Prima geslapen, hoor de één mug. Vanmorgen sap, koffie, 3 blue berry 

pancakes,warme plak ham en yoghurt en fruit op de pancakes.  

Na het eten kwam Cavell bij ons zitten en las haar zelf geschreven kinderboek voor, 

maar van ze hoopt dat dat uitgegeven wordt. Daarna nog een hele poos zitten 

kletsen over haar roeiboot, duiken, vissen en van alles over Newfoundland.  

De zon is aan het doorkomen, wel sluier wolken. Gisteren zijn we 200 km naar het 

oosten gegaan, vandaag 250 km, naar Twillingate. Vanmorgen nog langs een 

quiltshop geweest, een hele mooie met heel veel. Ik was op zoek naar Lighthouse 

stof, maar dat had ze nu niet. Frans rijdt met muziek op zijn oren, anders is hij het 

koorzang verleerd. 😊  

 

"We will be friends untill we are old and sinile, then we become new friends".  

We stoppen onderweg voor een koffie en om te wisselen. Bij Nick's, twee flinke 

bekers koffie en zes plakken cake voor $5,50. Om 13:45 zijn we in Twillingate en 



rijden naar de linkerpunt voor het Lighthouse. Daar gaan we op zoek naar ijsbergen, 

maar zien alleen héél ver "onze vorige", oh wat een mazzel dat we daar waren! We 

zien er één verderop eigenlijk de enige. We rijden een klein stukje naar beneden en 

doen daar een trail van ongeveer 3 km.  

Onderweg spreken we een paar dames (je hebt altijd bijna altijd een gesprekje met 

wie je tegenkomt) en die vertellen waar ze waar we de ijsberg kunnen zien. Daarna 

rijden naar de rechter landtong, waar ook onze B&B is, checken in en hij de door 

naar de hike van de French beach. Wow! Ja hoor daar ligt een "kleine", ongeveer 15 

meter hoog. We lopen langs de kust en horen soort van gekraak... Zou dat de ijsberg 

zijn? We lopen het net iets lager, dus gaan snel naar boven en horen meer gekaak. 

Even later: Ja hoor, er breekt een enorm stuk af! Gaaf om net te zien.  

 

 



Het wordt wat frisser, de zon is weg, dus we lopen terug, heb ook honger. We gaan 

bij Addy's restaurant, F fish and Rice, ik fried cod pieces and fried wedges. Met 

Iceberg bier. Smaakt prima. We gaan maar weer eens pinnen. Ed en Synandra zijn 

ook zijn hier ook in een ander B&B en zouden naar een Folklore meidengroep met 

NL muziek. We hebben na het eten nog even rondgelopen. Eénmaal in onze kamer, 

dacht ik dat ze de sproeier hadden aangezet, maar het regent buiten. 

 

Vrijdag 3 juli 

 

De ander gasten kwamen pas iets van 

22:30 waarschijnlijk rechtstreeks van het 

vliegveld St. John's, dus ze waren ook 

niet om 8 uur aan het ontbijt. Gisteravond 

dus alleen op de kamer gezeten en 

vanmorgen kwam dan de gastheer af en 

toe praten. Een heerlijk ontbijt van toast 

en eigen gebakken brood, met 

eigengemaakte jam, een kleine 

hamburger, gepocheerd ei, fruit (pruim), 

nog een muffin met rabarber.  

Het is vanmorgen droog en 19 graden 

we rijden naar Bona Vista, ze hebben 

vanmorgen voor ons gebeld naar 

vrienden en ja ze hadden een plekje door 

een cancellation! Ze hadden zelfs 

teruggebeld voor een B&B op 

zaterdagavond, maar we willen ons nog 

niet vastleggen. Zo leuk! Deze mensen 

boden zelfs aan om naar een volgend 

adres te bellen. Het is zo'n 350 km rijden, 

de tom rekend daar een heel lange tijd voor. 63 km is het 1,5 uur rijden! Nu zijn die 

kleine wegen ook wel met héél véél pottenholes. Onderweg 23 graden nu hier 17 

met oceaan mist.  

We rijden gelijk naar de puffinkolonie, klein eindje lopen en dan zitten ze op de 

andere rots. Grappig hoe ze vliegen! Dan naar Bonavista, maar eerst nog koffie 

zoeken (16:00 u.) Ik een sandwich Turkey en Frans uiensoep. Daarna naar het 

Lighthouse en over de rotsen gelopen. Dan gaan we naar ons logeeradres zoeken, 

een hele gezellig huis met no nonsense mensen. Mooie kamer en badkamer, 

grappig, wij krijgen al voor de derde keer een kamer beneden. We hebben ook een 

leuke zithoek in huis. De eigenaars gaan zelf met de familie eten. We doen een 



rondje langs de oude gebouwen, het regent. Gaan dan weer bij dezelfde "Ocean 

View" een salade eten.  

 

 

We hebben een alcoholloze dag, want ze schenken geen bier. De B&B eigenaar zei 

dat de puffin's rond 21 u. allemaal rond Lighthouse komen landen. Caesar salad: sla, 



dressing, parmezaanse kaas, broodblokjes, frummels spek, gebakken (krokante) kip 

(warm). Eerst nog naar de Dungeon Park gereden tot aan de een rots met twee 

gaten, waar het water doorheen komt. En dan naar het Lighthouse, het regent. Er 

komen ook twee Locals kijken, van de één mogen we zijn verrekijker gebruiken. En 

ja, dan komen er steeds meer ze vliegen echt met honderden om de rots en landen 

af en toe, dan nog een rondje en op laatst blijven ze zitten. Blijkbaar zijn daar hun 

holen. 

 

Zaterdag 4 juli 

 

Het is weer droog, maar erg fris. We hebben nog wat tips gekregen om heen te gaan. 

De broer van de B&B gastheer is hier en hij neemt puffinfoto's van heel dichtbij.  

Het ontbijt was lekker, maar wel erg veel zo'n omelet en ham en toast, fruit, yoghurt, 

sap, koffie.  

 

Het is best zonnig 17°C, We gaan eerst nog naar Spylers Cove, daar staat een 

schittende rots, en ik zie baked apple plantjes, met één bloem en daaraan komt één 

bes, duur om te kopen/plukken, maar ze maken daar allemaal jam van. We zien ook 

nog puffins maar niet aan onze kant van de rots, wel zwemmend en ze duiken onder 

om vis te vangen. Om 11:45 gaan we weer op weg richting Clarenville, inmiddels is 

het helemaal bewolkt. Aan de TCH zit Tim Hortens, tijd voor een French Vanilla en 

steak & cheese sandwich (13:30). We rijden op de bonnefooi door, doen onderweg 



nog een Osprey Trail, maar geen ospreys. Dan zien we onderweg en visit First 

center, handig om even een logeerplek te zoeken. De eerste twee hebben niks, de 

derde is in Cupids, vanmorgen ook aanbevolen door de b&b. Die heeft een kamer, 

zo leuk! Het is een omgebouwde kerk met nog een heleboel authentieke dingen. Nu 

even heerlijk in de zon! Daarna eten we in de kerk want ze zijn maar tot 19 uur open, 

dus daarna wandelen. Gelukkig hebben ze bier: Quidi vidi Eric's, zonder glas! Frans 

neemt macaroni met cheese, ik Fish cakes en roll, erg lekker van cod. Hierheen 

moesten we over de Highway 71 en de 70, de eerste was gewoon grind! Na het eten 

nog een Trail van 3,5 km. Mooie uitzichten zien we in de verte twee ijsbergen. 

Geweldig goede branding over de rotsen gaat. Nog even naar Convenience Store 

voor een sap en een ATM en een blik bier. Dan in onze zithoek een kop thee gezet. 

We hebben weer een kamer op de begane grond. Wij zitten beneden in de zithoek 

maar we horen dat ze boven ook een zithoek hebben... 

 

Zondag 5 juli 

 

Het ontbijt is in het restaurant, we hadden moeten invullen wat we wilden om 8:30 u. 

maar ze moesten nog beginnen. Ik twee toast, English Muffin, juice gebakken 

aardappels, twee gekookte eieren (1 gevraagd) F twee toast, juice, bacon, twee 

gekookte eieren. De koffie hadden we ook besteld (op papier), maar we moesten er 

wel om vragen. We wilden vanmorgen eerst op zoek naar die stenen op de top, maar 

dat lukte niet. Doorgereden naar Tilton langs de kust, dan dwars over naar Dildo, 

daar op het uitzichtpunt uitgestapt, er zouden walvissen kunnen zijn... maar de 

Capelin komt nog niet zo.  

Dan stellen we een in op St. Bride. Voor Placentia nog even naar het visitors centre 

voor een slaapplek in St. Bride, lukt gelijk, is ook een behoorlijk uitgestorven plek. In 

Placentia naar Tim Hortens, koffie plus.  

 



 

De weg erna zit vol potholes! Je mag 80, bijna niet te doen. We stoppen nog bij het 

strand (stenen) van Gooseberry. Onderweg twee Bolt Eagles gezien, één op de 

stenen, maar daar kunnen we niet komen. Even later zie ik een koppie tussen de 

takken. Maar gelijk gestopt, en dan lijkt het op een dode tak geweest, maar nee, ik 

zie weer zijn koppie, op dat moment vliegt hij weg, precies uit het zicht, maar wat 

span wijdte.  

Dan door naar Cape St Mary Er staat veel wind 13°C, bekijken eerst alle foto's en 

tekst wat we kunnen verwachten. Dan aan het eind, onvoorstelbaar, de rotsen 

helemaal vol met Jan van Genten! Er zit op verschillende hoogte diverse soorten 

vogels. Na een poos gezeten te hebben, en ook twee walvissen die net onder de 

oppervlakte zitten. Binnen vraag ik welke Murre ik op de foto heb, de common, dus 

gaan we weer net andere paadje om de thik billed te zien. Daar zien we ook weer 

whales. Ik knip tot mijn batterij totaal leeg is. Dan naar de auto, vervangen, en nog 

even naar het Lighthouse. Onderweg spreken we nog een man uit Texas, grappig 

hoe je dan gelijk een plaatje heb. We staan een poos over de oceaan te kijken en 

zien een paar walvissen, één kleintje laat steeds zijn staart even boven. Op de rots 

zie ik nog één of andere arend.  

We slapen St. Bride, er is daar maar één restaurant, dus fish and chips voor de 

zoveelste keer, yeah! Er zijn heel wat Black flies of zo had al veel bloed in mijn nek 

vanmiddag. Vanavond is een hier verder niks, zelfs geen mogelijkheid om een vlak 

aan de kust te komen dus avondje relaxen. 

 



Maandag 6 juli 

 

Wat goed dat van gister al naar de vogels wilde, want het regent nu. Kunnen we naar 

Placentia terugrijden, daar nog wat rond kijken en dan naar de boot. Geen haast 

want het ontbijt is ook pas om 9 uur. Door de regen wordt het hier nog trouwstelozer, 

het lijkt al zo enorm het einde van de wereld... Oké, je stelt je ontbijt samen in een 

soort keuken, Continental, dus eindelijk een keer geen eieren, daarna neem je het je 

dienblad mee naar de je kamer. Daarna gaan we op het gemakje naar Plascentia, 

dus geen 80, want alle potholes zitten nu ook vol water. Als je de ene ontwijkt, zit je 

in een andere, wat een weg!  

Mijn hoofd zit weer vol dikke muggenbulten, ahh dat doet zeer. Ik snap niet wanneer 

ik gestoken ben.  

In Placentia gaan we naar Castle Hill historic site, koud buiten 11°C. Reuze 

interessant dat de Fransen hier eerst waren en de Britten hen verdreven en toen de 

Vrede van Utrecht getekend werd. Het is een heel fort wat daar gebouwd is. Daarna 

naar Tim Hortens, we gaan voor homestyle chili met een whole weat broodje en 

geraspte kaas erop, mmmm, en koffie en ik als toetje een hazelnut Nutella donut.  

 

Dan naar de boot (de trail begint bij het visitor center de Tijl bij het visitorcenter lijkt 

niks). Daar wordt de auto afgespoten want stel je voor dat iets meegaat. En dan 

maar wachten, deze boot is groter dan de heenweg, maar je moet ook bijna twee 

keer zo lang varen. Zo geïnstalleerd in onze hut 8035, best ruim met de raam, 



bedden naast elkaar, bureau, badkamer met douche. En dan naar de bar, de boel 

verkennen en ons tweede glas wijn in deze vakantie. Zo te zien is er vanavond ook 

live muziek.  

 

Hij vaart precies om 17 uur weg, eten later een hotdog, want het restaurant is ook 

wat overdreven. Het loopt wat gek op de boot, want er zit aardig wat beweging in. 

Vanavond treed een zanger op met Country Music van Newfoundland en Cape 

Breton, maar we volgen niet alle grapjes. Dan naar ons hut, lig aardig te bewegen in 

bed... Op laatst is er blijkbaar mist, hij toetert. 

 

Dinsdag 7 juli 

 

De boot komt aan om op precies 9:00 u. Nova Scotia tijd. We gaan gelijk op weg 

over de 4, het is zo'n 17°C. Heel de weg op zoek naar Tim maar dat lukt pas bij St. 

Pierre, dus 10:45 u. Ontbijt bagel, cheddar, tomaat, sla, bacon, koffie en ik en cheese 

croissant toé. Dan nog even bij de sluizen gekeken en de sluiswachter gesproken. 

Daar na Bras d'or Lake gaan we tot het binnenland in en het is gelijk 25°C. Door 

Truro(Lower Truro) daar begint Fundy Bay 29°C. Poeh, wat een overgang, en koffie 

bij Tim en chocolate Muffin. Je kan nergens zitten, het is alleen een Drive True, maar 

wij ploffen op een hekje. Dan lopen we even naar de Motel Berry's, waar we voorbij 

waren voor we 't wisten. Ja, een kamer gelukt.  



Ziet er prima uit voor 2*. Dan naar Tidal Borr waar we volgens Frans te vroeg voor 

zijn, maar er komen toch al meer mensen zitten, dus wij nemen ook een bankje en 

wachten... Lekker in de zon en wind (al gelijk twee muggenprikken).  

 

Om bijna 17:10 komt inderdaad de golf de bocht om, erg leuk om te zien, niet hoog, 

maar wel heel erg leuk. Er komt nog heel veel achteraan, zodat er anderhalve meter 

water bovenop komt.  

 



We zijn op zoek naar pizza restaurant, hadden er onderweg één gezien, maar weten 

niet meer waar. Dus landen we bij Smitthy's en bestellen zalm. We lopen nog even 

naar Sobey's, wat een winkel! Frans dacht een fles wijn gekocht te hebben. Mijn haar 

geverfd en tijdens het douchen had hij hem open gemaakt. Hij trok een raar gezicht: 

het was vin rouge désalcoolise uit Allemagne.. 

Nou ja, zijn we iig niet strafbaar als we ermee om te rijden. We konden vanmorgen 

zelf koffie zetten dus ben ik even naar Tim Horten's gelopen voor: bagels, croissant, 

english muffin, uiteraard met kaas, bacon, turkey... Dan op weg naar Burncoat Head, 

het zou laag water moeten zijn. Nou het was inderdaad helemaal geweldig! Het is 

daar het grootste getijde verschil van de wereld.  

 

Dan langs de kust naar Wolfville, dan bij een bakery koffie en brownie, datesquare 

and lemon square. 

In Wolfville is de eerste b&b vol, we zien onderweg nog één. Schitterend ingericht 

huis op de heuvel. We kunnen nog uit drie kamers kiezen en nemen de 

goedkoopste. Het is een 31°C, pfff. We rijden naar Scott's Bay met de bedoeling 5 

km naar de punt te lopen, maar het is daar mistig en regent, de temperatuur zakt ook 

na 18°C, dus we gaan er lekker niet uit. Maar het schijnt altijd zoveel te schelen, je 

gaat eerst een heuvel over, en dan kom je aan de kust. Dus maar weer terug en nog 

even een tuincentrum in. In Wolfville lopen we door de winkelstaat en drinken een 

biertje. Oe, daar zien we ook een lekkere dönner pizza op de kaart. Dus lopen we 

nog een rondje en gaan daar eten. We willen twee kleine, maar zij zegt deel dan 

samen één grote. Erg lekker! Het heeft in Wolfville maar heel even gespetterd, verder 



is de lucht grijs, maar er komt niks, dus lekker buiten gegeten. Daarna nog even een 

boekwinkel in, omdat er in de etalage naar leuke tekst van C.S. Lewis stond. Daarna 

terug naar onze B&B en nog gezellig in de zithoek, we zijn de enige gasten. 

 

Donderdag 9 juli 

 

Het was erg warm vannacht. We mogen eerst ons ontbijt bestellen, sap, koffie, eerst 

krijgen we een warme kersen met slagroom. We bestellen cinnamonery french toast 

en bacon, we krijgen drie van elk, lekker.  

 

We willen hetzelfde plekje als gister proberen, het ziet er nu wel helder uit dus gaan 

we om ong. 10:00 u. lopen, het is 6 km. Door het bos, met aan het eind uitzicht over 

de Bay of Fundy en meeuwen en aanscholvers op de rots. Het is wel heel hoog! 

Spreken daar nog een stel wat we ingehaald hadden, man plus vrouw, zijn zus, 2 

dochters en één vriend. Ze dachten al te horen dat we uit Europa kwamen. Om 13:30 

u. weer terug bij de auto. Erg mooi weer. Totaal 13 km. Er waren veel Chipmunks in 

een boom, over het pad of je hoorde ze alarm slaan en ritselen in de struiken. Coffee 

stop bij Tim Horten's in Kenville, dan over de 12 richting Chester. Toen we na de 12 

de 103 opreden, stond er even later een head langs de bosrand. In Lunenburg 

regelen we een slaapplek via het visitor centre bij de Wheelhouse Motel. Dit is niet in 

de stad, maar niet zo ver. Dan het stadje in en overal rond gekeken. We willen fish 

and chips eten, en komen langs een klein eethuis met alleen buiten zitplaatsen, je 

bestelt binnen, je krijgt je bier en alvast mee en een lobster die gaat trillen en de 



branden als het eten klaar is. Alles is met wegwerp, behalve het mandje, dit werkt 

wel! Het is niet meer zo heel warm. Daarna nog door een paar straten gelopen. Dan 

terug naar onze kamer en de koffer goed inpakken en proberen in te checken, dat 

valt niet mee... 

 

Vrijdag 10 juli 

 

Vanmorgen 5:30 u. wakker omdat de bovenburen gingen lopen en praten. Sjonge, 

wat gehorig. We rijden naar Mahone Bay en gaan daar ontbijten. Lekker buiten, 

koffie, twee toast, scrambled egg, maple ham, vers fruit en een klein bakje jam. Erg 

lekker. Dan lopen we nog een beetje rond, er was een quiltshop closed, maar ik zei 

al voor de grap: die gaat om 10 uur open. Ja dat klopte, maar ze verkopen geen 

stofjes, alleen heerlijk quilts.  

 

Dan rijden we nog langs Chester en als laatste naar Peggy's Cove, waar we 7 jaar 

geleden voor de eerste keer kennismaakte met Canada, het motel lijkt helemaal 

opgeknapt! Het is ontzettend druk op P.Cove want er is ook een schilder evenement.  



 

 

Dan een Halifax, auto inleveren, 3824 km dus 3750 km. gereden. Inchecken, labels 

printen, de koffer op de band, maar hij ging niet weg, bleek 3 ons te zwaar (Gelukkig 

niet meer!) dit moest eruit of anders betaal je $75. Tja wat weegt 3 ons? Een vest en 

het EHBO tasje, pfff, precies 3 ons. Dan door de douane, Frans vergeet z'n riem en 



de boel gaat piepen. Vervolgens halen ze de hand scanner over hem heen en geef 

die geel aan bij de ritsjes, maar verder gaat alles goed. Als ik er door mag, gaat het 

alarm ook af, mijn schoenen weer, dus weer op blote voeten, er zit blij paar een 

metalen strip in de bodem.  

Een controleur hoort ons Nederlands praten en begint in het Nederlands, waar we 

wonen, oh, hij kende Domburg. In mijn handkoffer kunnen ze niet goed zien wat er 

allemaal zit (snoeren), dus hij moet open en dan wordt hier en daar gekeken en 

ondertussen een drugstest gedaan. Zo, ook weer gehad. Nu nog een laatste 

stuiptrekking bij Tim Horton's. Oh, het vliegtuig komt te laat aan hier, en dus komt er 

vertraging van 20 min. dat wordt even later 35 min. Daarmee wordt onze overstaptijd 

heel krap. Als het vliegtuig daadwerkelijk vertrekt houden we nog 10 min. over. Pfff, 

we gaan het zien. We vliegen met er Canada Express een Embraer 175 Sky SFC 

003 Revision 2.  

 

Er toen was ze ook nog een passagier die zijn laptop in de wachtruimte had laten 

liggen. Dus nog een paar minuten erbij. Toen waren we geland en naar de gate, 

maar moest er eerst opgeruimd, nog een paar minuten erbij. We stonden vooraan, 

en toen de deur open ging zijn we gelijk doorgerend op zoek naar een "agent". We 

hadden nog maar 5 minuten over. Helaas de gate was gesloten, het vliegtuig is 

zonder ons weg. We moesten naar de servicedesk. Daar bood ze haar 

verontschuldigingen aan en ging alles regelen. Een nieuwe vlucht, zelfde tijd 

volgende dag. Een hotelkamer in Sheraton, een ontbijt, lunch en dinervoucher, en 

nog een voucher op het vliegveld. Toen moesten we nog ons koffer halen, want die 

zou doorgestuurd, dus moest ergens onderschept worden. Een meneer deed alle 



moeite maar het lukte niet gelijk. Dan met de shuttle naar het hotel, inchecken om 

21:30. Nog gaan avondeten. Nou, ach dan gaan we ook nog maar even naar de bar. 

Daar een drankje gehaald, en het lukte om het kaartje van de lunch daarop in te 

leveren 2 x $10 wat eigenlijk niet mag. 

 

Zaterdag 11 juli 

 

Vandaag een dagje verplicht koers te houden, we hadden al thuis kunnen zijn, 

wassen, boodschappen, maar ja. Een prima ontbijtbuffet, dus we eten ons vol, want 

de lunchcoupons zijn opgegaan aan wat anders 😊. Frans kan dat niet laten bacon 

en eggs erbij te nemen. Dan zetten we voor 13 uur nog koffie in de kamer, dan 

moeten we namelijk onze sleutel inleveren. De koffers kunnen in een ruimte. We 

hebben vanmorgen heerlijk buiten in de zon gezeten, en vanmiddag ook maar 

bewolkt. De vliegtuigen komen heel de dag vlak over met opstijgen. Air Canada heeft 

ook nog diverse propellor vliegtuigen. We hebben nog elk één verpakte koek, was 

over van de wandelingen en ik had in had ik in de koffer gestopt (één nog van een 

ander ontbijtbuffet, ik denk St. Bride). We zullen om een uur of 4 de Shuttle naar het 

vliegveld nemen om daar verder te zitten en daarna zitten we in het vliegtuig, pffff. 

 


