
Terneuzen 
Vrijdag 6 mei 

Een dagje fietsen naar Terneuzen zonder verhaal. (70 km) 

  

  

  

   



Berlijn 

Dag 1 Numansdorp 
maandag 20 juni 2016 

De voorspellingen waren goed, maar als het dan zover is… 

We begonnen met af en toe spetters, niet heel erg, wat wel lekker was is een 

stevige wind uit de goede hoek. We zaten dus best snel in Zierikzee. 

Daar gegeten onder een plu met een warme lamp. ’s Middags ging het over in 

gestaag regenen. In Achthuizen koffie en samen 1 appeltaart. 

Voor Numansdorp was er iemand die ons fotografeerde, en kwam later ons email 

adres vragen. 

 

 

In Numansdorp hadden we een compleet husje achter een woning. 91km 

https://myriantha.wordpress.com/2016/06/20/dag-1-numansdorp/
https://myriantha.wordpress.com/_pix7328/
https://myriantha.wordpress.com/_pix7332/


Dag 2 Meerkerk 
Dinsdag 21 juni 

Tegen half negen kregen we het ontbijt. Top. Wat ook lekker was, is dat het 

droog was. 

Over allerlei dijkjes en bomen laantjes naar Papendrecht om Lucas van de bso te 

halen. Bij Lidy gegeten, daarna weer verder. Koffie in Groot Ammers met 1 

appelpunt. En….jammer hoor, een uur voor aankomst een omleiding plus regen bui. 

Maar het eten, bier en voetbal maakte alles goed. 170 km 

Dag 3 Arnhem 
Woensdag 22 juni 

Wakker gemaakt door Abel en Vera. Na t ontbijt hun naar school gebracht. Rond 

tien uur vertrokken. Langs de Lek, richting Wijk bij Duurstede. 

 

Aan de kant staat dit… 

https://myriantha.wordpress.com/2016/06/21/dag-2-meerkerk/
https://myriantha.wordpress.com/2016/06/22/dag-3arnhem/


 

Met het pondje mee, en in Wijk bij Duurstede gegeten. Grebbeberg op, daarna 

de Wageningen berg, kleineklimmetjes. In Wageningen een Italiaans ijsje. In 

Arnhem bij het station koffie, en door naar ons logeeradres een eindje buiten 

Arnhem. Daarna de chinees opgezocht, en voetbal gekeken. 257km 

Dag 4 Geesteren 
Donderdag 23 juni 

Vandaag van Arnhem naar Geesteren. Deze B&B hadden we al besproken. 

Drukkend warm vandaag. Koffie gedronken in Laag Soeren. 

https://myriantha.wordpress.com/2016/06/23/dag-4-geesteren/


 
 

Het stuk door de hoge veluwe was erg mooi. Ik had net tegen V gezegd, dat we 

mogelijk herten konden zien, zie ik er twee een meter of twintig van de weg 

staan. Natuurlijk schrokken ze even maar erg verweg gingen ze niet. Ze bleven 

kijken…. Toen zag ik t jong op en meter of 12 bij ons vandaan. Erg leuk! 

Het pondje bij Bronkhorst voer niet, de waterstand van de IJssel was te hoog, 

jammer wat dat was de leuke route. Via Zutphen  zijn we er ook gekomen. 

Gegeten bij het locale restaurant, erg lekker… ’s Avonds te warm om binnen te 

zitten. … 329km 

Dag 5 Legden 
Vrijdag 24 jnui 

Veronica scrambled haar gekookte eitje, daar kwam ik vanmorgen achter. 

https://myriantha.wordpress.com/2016/06/24/dag-5-legden/


Vannacht was er wat onweer en drukkend warm. Kortom weinig geslapen. Half 10 

opweg. 

De route is gemaakt met veel omwegen, je moet blijven opletten, maar….we 

hebben vakantie. 

Stiftskirche – Vreden 

Het viel ons op dat overal het water hoog staat, in de Lek, de vaarten en sloten, 

hier stroomt het water in de sloten. Toen we bij Stadtlohn kwamen reden we 

over een fietspad waar 20 cm water op stond. Het was net gebeurd, de rivier de 

Berkel ging buiten zn oevers. In S gegeten en daarna mochten we omrijden 

omdat de Berkel over de paden liep. n Hoop politie en brandweer in de weer…. 



 
 

We waren om 15:45 in Legden in een pension. Douchen, omkleden en de stad in. 

Koffie en koek, daarna Biergarten, omdat Legden niet zo groot is. Afsluiten met 

een schnitzel, waar je wel geduld voor moest hebben, en 2 km lopen… 404km 

 



Dag 6 Münster 
zaterdag 25 juni 

Het vijver de tuin is mooi, maar het weer iets minder. 

 

Een tijd bezig geweest met een alternatieve route voor de niet geasfalteerde 

paden, want daar was t echt te slecht voor. Uiteindelijk de gps maar ingesteld op 

M. In Osterwick stak er een oude dame ineens over zonder te kijken. Ik ging vol 

in de remmen en ontwijken, maar V was net te laat en botste achterop. Nu zit er 

een slag in mijn achterwiel. Achterrem los gegooid, en kan zo rijden. Kijken of we 

iets als een fietsen winkel tegenkomen… 

https://myriantha.wordpress.com/2016/06/25/dag-6-munster/


 

Om ong. kwart voor twee een restaurant gevonden, die alleen koffie en 

hochzeitsuppe serveerde, en dat was lekker. 

Onder gelopen fietspaden, af en toe je voeten optrekken, en verzopen in Ibis 

aangekomen. Zwitserland – Polen gekeken. De uitslag was als t weer… 

Münster is een flinke stad met een berg kerken. We hadden t idee dat we hier al 

geweest waren, maar dat zal niet waar zijn. 



 

Flammkuchen und rot wein bij Idéal. 463km 

Dag 7 Rheda 
zondag 26 juni 

Vandaag begonnen met een jack, maar na een uurtje kon deze voor de rest van de 

dag in de tas. Soms even getwijfeld over de jas, maar de zon bleef er 

grotendeels bij. Ontbijt in de buurt v d Dom, was goedkoper als Ibis. In 

Warendorf gelunched, was wat vroeg maar nog een broodje mee voor onderweg. 

https://myriantha.wordpress.com/2016/06/26/dag-7-rheda/


 

Wat op viel was dat andere mensen zo dik gekleed waren. Af en toe donkere 

luchten, maar er viel niks. 

Twee eekhoorns, de konijnen en hazen tellen we niet. 

In Landgasthof de tweede helft van Fra – Ire kunnen zien onder t genot van 

bier. Daarna gedouched. Wat wel irritant is,…. ik weet nog steeds niet wat deze 

hut kost? 

 



We mochten mee eten met de bbq, braatwust und kartoffelsalat enzo. Erg 

lekker. 

 

Dui – Svk, nu wel oppassen dat ik niet voor de verkeerde juich… Op de kamer 

hebben we Bel – Hon gekeken. 

549km 

Dag 8 Berlebeck 
Maandaag 27 juni 

Veel kerken zijn oud van oorsprong, maar allemaal opnieuw gebouwd na de oorlog. 

Zoals de Dom in Münster. 

In begin van t fietsen zat Jenkins nog in mijn hoofd. Niet gek ook. Maar na t 

luisteren van Mendelsohn had ik op de natte dagen het nummer, “Die 

Wasserströme erheben sich, sie erheben ihr Brausen” in mijn hoofd. 

https://myriantha.wordpress.com/2016/06/27/dag-8-berlebeck/


Vandaag kwamen we langs Bibeldorf Rietberg, waar kennen we dat ook alweer 

van…? Bij een opgebroken weg, dan is een gps ook handig… Bij de Littl ons middag 

eten gehaald. In Riege hebben we t op een bank in de zon voor de kerk 

opgegeten. Banaan, perzik, frambozen en een zak noten door de griekse yoghurt. 

 

Toe we voor Augustdorf door t bos reden, zagen we drie wasbeertjes naast de 

weg zitten. Die schrokken op maar we konden ze nog even goed volgen. Gaaf!!! Ja, 

de fotos staan op de camera… 

In Detmold zijn we gaan bellen voor een slaap plek, vlak bij de Christuskircke. 

Een mooie expositie in die kerk, het orgel werd bespeeld. 

 



Een mooie dag, veel zon, het wilde even spetteren, maar dat was te kort om een 

regen pak aan te doen. 629km. 

Dag 9 Stadtoldendorf 
Dinsdag 28 juni 

Ja, wat ik ook steeds vergeet te schrijven is dat afgelopen twee drie dagen we 

over de Via Jacobi fietsten, veel wandelaars dus. 

Verder de weggetjes met knotwilgen, langs t water zijn erg leuk. Vandaag is het 

wat glooiend, mooie uitzichten. Ook lag er een boom over de weg, dan is t klunen 

door t bos, omrijden is ook niet leuk. Je zit daarna onder de blubber… 

Zon! Heerlijk weer vandaag. De Extern Steine bekeken, imposant! 

 

https://myriantha.wordpress.com/2016/06/28/dag-9-stadtoldendorf/


 

Toen kwamen we Nederlanders die opzoek naar koffie waren, wij dus ook. Samen 

koffie gedronken. Zij waren met de trein naar Berlijn gegaan en fietsten terug 

naar brabant. 

Hoxter is een mooie stad, met Italiaans ijs. 

Koffie gedaan in Holtzminden aan de Weser en daarna nog 20km. (De ratten 

dreven er niet meer…dat was toch hier?) Vlak naar S, zei V nog. Uhuh, 100 mtr 

stijgen maar erg subtiel. Pffff… 

 
 



Had al bier besteld voor de kamer geregeld was, moest eerst de fietsen binnen 

zetten. Toen kwam de groep aan die we heel de dag gezien hadden… 

Gegeten bij Haus am Eberbach. 

Ik zei tegen V, “heb je dat lippen spul bij?” 

“Nee”, zei ze. 

Ik zeg, “jammer, want mijn oren zijn net schoon.” 

V zei, “ik heb wel wat.” 

“Nou, nee dank je….” 

717km. 

Dag 10 Goslar 
Woensdag 29 juni 

Potverdikkie, alles getyped, en alles weg, nu 

overnieuw doen. @#$€£&%. 

We gaan met wind mee als een speer, 

windkracht 4-5. Prachtig zonnig weer. 

Zat gister mijn benen te bekijken, schrammen 

en modder van die fietsen om die gevallen boom 

heen te sjouwen door het bos, zegt ze, ik heb je 

niet vanwege je benen uitgekozen… 

De groep zuid-duitsers zagen we nog in Einbeck, 

daarna niet meer. Het was markt daar, fruit 

gekocht, mooie gevels bekeken. 

We gaan echt de steile bos route niet doen, we 

nemen een asfalt route! Dus door het bos 

gegaan. 

Eindpunt Goslar is echt tever. En Goslar werd 

het, niks zo veranderlijk als een vrouw. 

In Bad Gandersheim hebben tussen de middag salade gegeten. Ria zal tevreden 

zijn… Het was de hele dag steigen en dalen, niet vreselijk veel, maar wel 

regelmatig. 

Voor Goslar gebeld voor een slaap plek, en na koffie en een stuk koek hebben we 

de laatste kms gedaan. ’s Avonds naar de griek gegaan. Lopen we na het eten 

door de stad, zegt ze, shiiiiiit, heb ik mijn neut niet gehad. We waren kennelijk 

https://myriantha.wordpress.com/2016/06/29/dag-10-goslar/


te snel na het betalen weg gegaan. 

804km. 

Dag 11 Blankenburg 
Donderdag 30 juni 

Vandaag tweede keer GIGA ontbijt buffet met alles, vis, kazen, worst, ei, 

yoghurt, kwark, broodjes, fruit, paté, jams, thee, koffie…..en 12 soorten voor IN 

de yoghurt!!! 

Leuke bank bank met een print. 

 

Vandaag wolken en zon, temp was prima, en als de zon er was, was ie er ook. Onze 

gastheer legde uit hoe we konden fietsen, want dat was om de stad uit te komen 

een beetje wazig. 

In Ilsenburg gegeten, yoghurt, banaan, noten en cranberrys. 

https://myriantha.wordpress.com/2016/06/30/149/


Het was een dag van hoogte 

verschillen, 225, 310, 250, 310, 200, 

345, 225, 350, 250 en 290 mtr. 

Soms was het even niet te fietsen, 

een keer de fiets langs de trap 

omhoog duwen. 

Pension Elisabeth ligt boven B, dus s 

avonds naar benee lopen voor eten. 

Bulgaars restaurant naast t Rathaus. 

Even naar de Teufelsmaur gelopen, 

maar ik vond dat mijn benen genoeg 

gedaan hadden. 

Pol – Por. 858 km 

 

 

 

 

 

 

Dag 12 Stassfurt 
Vrijdag 1 juli 

Ja, V neemt van alle kamers fotos, dus die zet ik er niet bij. Vandaag Canada day, 

jammer, ik kan mijn vlag niet uithangen. 

Tjonge, de km gingen niet snel vandaag. V wilde de Teufelsmaur zien van dichtbij. 

Dus daar naartoe, bleek een parkeerplaats te zijn, de rest moest je lopen. Toen 

we weggingen zagen we twee fietsers t pad opgaan. V balen…. We hebben wel 

fotos van afstand. 

In Gernrode salade gegeten bij een pizzaria. 

https://myriantha.wordpress.com/2016/07/01/dag-12-stassfurt/


Scheisse schotterwege! Je stuitert van je zadel af, o wat ben je dat op het eind 

van de dag zat! 

 

Kersen eten onderweg, vers van de boom… 

Nederlands koppel ontmoet bij het hotel, waren vertrokken uit Castricum, 2 

dagen voor ons en deden dezelfde route. Ook omgevallen boom enzo. Er grappig. 

Heerlijk fiets weer, warm, dreigend, maar niks gevallen. 

‘s Avonds een broodje shaslick, en een Italiaans ijsje… Deze zie je regelmatig 

voor woonhuizen. 



 946km 

Dag 13 Dessau-Rosslau 
Zaterdag 2 juli 

Begint bewolkt, half twaalf regen voor anderhalf uur, het blijft bewolkt. Onder 

het regenen hebben we koffie gedaan in Bernburg. We weken van de route af en 

gingen op het gevoel en gps terug naar de track. Heel smal fietspad, stond ook op 

de gps. Resultaat: we stonden op een spoorweg overgang tussen twee rails(niet 

vlak naast elkaar) en de trein kwam eraan… 

Köthen heeft een Italiaans restaurant en een St. Jacobskerk waar Bach een 

kantate heeft opgevoerd, BWV244. 

Overal waar ik de kans heb ga ik de kerk in, zijn hier meestal open. 

De wegen waren goed, we konden lekker door fietsen, alleen ook na de lunch om 

15:00 uur hadden we nog een klein uurtje de regen kleding nodig. 

https://myriantha.wordpress.com/2016/07/02/dag-13-dessau-rosslau/


 

Mijn eigen stationnetje, leuk eh? 

Slaapplek gebeld en afgebeld, we willen tenslotte in je goeie gedeelte van de 

stad zitten. Nu zitten we op loop afstand. 

Leopoldsfest in de stad, kermis, band en een hoop volk. Een te gekke brass band 

speelde daar. Eerste helft in de stad gezien, maar je hoorde niks door een band 

die speelde. 

1029km 

Dag 14 Wittenberg 
Zondag 3 juli 

Zondag, iedereen wandelt of fietst. Begint met wat bewolking, tegen de middag 

zon. De rit naar Oranienbaum en rond Gremminersee is natuurlijk belachelijk om. 

Je doet 50 km over een stuk wat je in 18 doen kan. De meren zijn attractie 

plekken, camping en zo. 

In Bergwitz gegeten, mams doet alles, en als je ze niet begrijpt, praat ze gewoon 

https://myriantha.wordpress.com/2016/07/03/dag-14-wittenberg/


wat harder. Heerlijk lokale kost, ze was blij dat ons bord leeg was, en foeterde 

op twee klanten die net ervoor weg gegaan waren… 

Daarna was t niet erg ver naar Wittenberg, zeker niet met de wind in de rug. 

Hotel Brauhaus op de markt. Mooie stad, in heel het centrum zijn alle huizen 

netjes. De Stadtkirche vond ik niet echt bijzonder, de Schlosskirche is veel 

mooier met de gebrandschilderde ramen en al het nette houtwerk… 

  1091km. 

Dag 15 Werder (Havel) 
Maandag 4 juli 

Deze dag half bewolkt half zon, had de geur van dennebos over mooie 

fietspaden. Vanmorgen kostte t wat moeite, want de weg ging van 30 naar 170 

meter hoogte. Daarna ging t beter. In Bad Belzig gegeten, in de straat bij een 

bakker. 

https://myriantha.wordpress.com/2016/07/04/dag-15-werder-havel/


 

k Zag nog een mooi veld met zonnebloemen, en omdat Lucas er ook heeft, een 

foto gemaakt. 

Magnum bij Fench, bij gebrek aan koffie enzo. Maar was erg lekker zittend in de 

zon. 

 



Kostte wat moeite om n slaap plek te vinden. 1 krotekoker vraag als je een 

pension belt, waarvoor het is…. 

Zijn we niet naar toe gegaan. Dicht bij Weder is veel watersport op de meren. 

 

Eindelijk met goeie Wlan, gister was de snelheid afgeknepen, geen youtube, geen 

fotos versturen enz. We probeerde s avonds nog naar t water te lopen maar dat 

viel tegen. Alles is privat in de buurt van het water. Er wordt hier, dat is de 

laatste paar laatste dagen wat we gezien hebben wel veel gebouwd en opgeknapt 

aan huizen. Vaak ook hard nodig. Er staan soms ook leuke krotjes, maar ja, is wel 

een eind van huis he… 1184 km. 

Dag 16 Berlijn 
Dinsdag 5 juli 

Naar het eiland in de de Havel gereden, kerk bekeken. Vandaar door naar 

Potsdam. Onderweg via leuke fietspaden, over een camping, huizen aan het water. 

Potsdam is een stad met genoeg te zien. Kerken en gebouwen, een eigen B Tör, 

gezellige winkel straat. Inkopen gedaan voor middag eten, en gegeten net voor de 

Glienicker Brücke. n Gedenkwaardige plek. 

https://myriantha.wordpress.com/2016/07/05/dag-16-berlijn/


 

Vandaar B in. B is natuurlijk geen dorp, je moet dan nog een km of 20 fietsen tot 

t centrum. Een bui even afgewacht, was zo over, maar daarna wor je flink vies 

van het water van t achterwiel. Allee, toch de laatste dag…. 

De Brandenburger Tör was afgezet voor voetbal en kermis. We konden over een 

2 x drie baans weg fietsen. 



 

Vandaar naar de Reichstag voor een statie portret, en dan door naar de B&B. 

Eerst bier onderweg voor de B&B. Met bier op een eind fietsen, gaat m niet 

worden. Sjiek huis in nieuwe wijk. Jong gezin. s Avonds naar t dichts bijzijnde 

eet centrum gelopen, er zat daar van alles. Lekker op straat fish and chips 

gegeten. Gezellige drukte daar. Nog even een bui afgewacht onder t viaduct. En 

daarna thee gedronken met onze gastvrouw. 

1249 km (toch meer als Praag) 

Dag 17 …in Berlijn 
Woensdag 6 juli 

Wakker door de wind, familie gaat eten… Vanmorgen gelijk, na een heerlijk 

ontbijt, de bepakking naar het Tryp Windham hotel gebracht, waar we 3 nachten 

blijven. Kijk, dat fietst een stuk lichter… 

Vandaag veel wind en regelmatig een korte bui, gewoon even wachten en dan kan 

je weer verder. Alexanderplatz, groot plein, eigelijk meer niet, mooie plek voor 

activiteiten. 

Israëlische begraafplaats geweest, eigelijk was de oude plaats verwoest door de 

Gestapo. Wat er nu was is terug gevonden of hersteld. Over het museum insel 

gereden en gegeten bij Cum Laude. Is in de buurt van Unter den Linden. Bij 

Checkpoint Charlie hebben we veel gekeken en gelezen wat er allemaal 

beschreven staat, heel boeiend, de plaats zelf is iets minder interessant. Foto 

plaatsje voor iedereen. 

Er was een Mendelssohn park, maar daar lag alleen een onduidelijke steen. De 

https://myriantha.wordpress.com/2016/07/06/dag-17-in-berlijn/


Oberbaum Brücke is erg mooi, ja en als je de borden leest, overal is wel wat 

gebeurt. Daarna hebben we de muurschilderingen bekeken op de weg langs de 

Spree. 

Hotel > douchen, daarna gewacht op Peter en Vonny en samen gegeten, dat wil 

zeggen….zonder soep. Por – Wal. 

Geen fotos vandaag met de mobiel. 

34 km 

Dag 18 …in Berlijn 
Donderdag 7 juli 

Ontbijt was erg uitgebreid, 

maar dat wisten we. P en V 

hebben een fiets gehuurd bij 

het hotel, dus lekker door de 

stad met zn vieren. 

East gallery, Oberbaum Brücke, 

winkeltjes enzo(kofie en koek), 

Checkpoint Charlie, 

Friedrichstrasse af gelopen, 

Gendarmenmarkt (curryworst), 

Nikolaikirche, Hackische Höve 

en daar spraken we t stel uit 

Castricum nog even. 

 

Eten op de markt bij de 

Hackische Höve. Daarna naar t 

museuminsel maar alles was 

dicht. Verbouwing, voetbal, 

what ever…terug naar het hotel 

en voetbal kijken. 

https://myriantha.wordpress.com/2016/07/07/dag-18-in-berlijn/


 
 

 

Vroni en mijn fiets beloning. 29 km 

Dag 19 …in Berlijn 
Vrijdag 8 juli 

V was vroeg wakker en stuiterde al rond, is voor het ontbijt al boodschappen 

gaan doen. Na het ontbijt op de fiets naar de Hermanplatz gereden, en daar rond 

gewandeld, winkels, boeken, koffie met sesamring. Uiteindelijk boven in de Karl 

Marxstrasse op de 6e verdieping gelunched. 

https://myriantha.wordpress.com/2016/07/08/dag-19-in-berlijn/
https://myriantha.wordpress.com/2016/07/07/dag-18-in-berlijn/img_20160707_213830/
https://myriantha.wordpress.com/2016/07/07/dag-18-in-berlijn/img_20160707_211701/


 

Daarna naar het joodsemuseum. Na 2 uur kijken voel je je benen wel, koffie + 

daar ter plekke. 

 

Eten zoeken, zoeken de vrouwen of wij, … het werd de Alexanderplatz. 



 

2 buien onder t eten. Daarna naar de Brandenburger Tör bij avond licht. Daarna 

terug. Thee bij P en V. 

31 km 

Dag 20 Naar huis… 
Zaterdag 9 juli 

 

Rit informatie: 
Thuis 

Zierikzee 

Numansdorp 91 

 

Papendrecht 

Meerkerk 170 79 

 

Wijk bij Duurstede 

Arnhem 257 87 

 

Zutphen 

Geesteren 329 72 

 

Stadtlohn 

Legden 404 75 

https://myriantha.wordpress.com/2016/07/08/dag-19-in-berlijn/


 

Osterwick 

Münster 463 59 

 

Warendorf 

Rheda 549 86 

 

Riege 

Berlebeck 629 80 

 

Hoxter 

Stadtoldendorf 717 87 

 

Bad Gandersheim 

Goslar 804 87 

 

Ilsenburg 

Blankenburg 858 54 

 

Gernrode 

Stassfurt 946 88 

 

Köthen 

Dessau-Rosslau 1029 83 

 

Bergwitz 

Wittenberg 1091 62 

 

Bad Belzig 

Werder 1184 93 

 

Potsdam 

Berlin 1249 65 

 

In Berlin 1283 34 

In Berlin 1312 29 

In Berlin 1343 31 

  



Rondje Veerse Meer 
9 Sep 2016 

 

Via Buitencentrum Veere naar Wolphaartsdijk. Daar hebben we koffie gedronken 

in de Meerkoet. Buitenlangs over het wandelpad, door Wolphaartsdijk via de 

Zandkreek naar Kortgene. Bij de Zandkreek nog even klunen om op het fietspad 

te komen, die andere fietsers kenden de route wel…. 

 

https://myriantha.wordpress.com/2016/09/11/rondje-veerse-meer/?iframe=true&theme_preview=true


Gegeten bij het haven restaurant. Door naar Kamperland, een gedeelte is niet 

langs het water te fietsen, das wel jammer. Bij het fietsveer gekeken, daar 

sprongen de jongens van de dukdalven het water in, vroeger, toen we nog een 

boot hadden.. 

Vandaar naar de VeerseGatdam, om wat in het gras te hangen, om bier te halen 

in Vrouwenpolder. Vandaar naar Buitencentrum Veere (rondje is nu compleet) en 

naar Middelburg. Het was nog zo vroeg dat we daar maar vis zijn gaan eten ipv 

Vrouwenpolder. Toen werd het wat kil, dus door naar huis. (86km) 

Naar Ninove 
10 Sep 2016 

Met de auto naar Dendermonde (T-tag vergeten) en de auto naast de Schelde 

geparkeerd. Door de stad richting Aalst, maar de rechterkant heeft tot Aalst 

geen fietspad naast de Dender. Maar met een beetje klunen en poldercross kom 

je een aardig eind. 

 

Niet lang daarna vonden we de juiste weg. Via Aalst (eten, want we waren niet al 

te vroeg vertrokken) door naar Ninove. Sluis Pollare, het park, Vredelaan, 

Pollarestraat, ’t Lokaal… Stop nostalgie, Onze lieve Vrouwe kerk was dicht na de 

koffie (erg jammer, want dat is een erg oude kerk), de Koepoort (staat niet eens 

op OpenStreetMap?). 

https://myriantha.wordpress.com/2016/09/11/naar-ninove/?iframe=true&theme_preview=true


Daarna terug naar Dendermonde en 

dat in een redelijk tempo.  Daar 

wachtte onze beloning. Het was een 

soort markt vandaag, hadden we s 

morgens gezien dus daar gegeten. Op 

de terugweg nog 3 kwartier voor de 

tunnel gestaan, gesloten wegens wzh. 

(74 km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brugge 
12 sept 2016 

 

Met de boot van 10 uur over. Dan gelijk rechts af over de dijk/duinen tot bijna 

Cadzand. Dan richting grote weg naar Sluis. Thuis had ik alle knooppunten 

opgeschreven, lekker gemakkelijk, maar dat blaadje is ergens blijven liggen. 

https://myriantha.wordpress.com/2016/09/13/brugge/?iframe=true&theme_preview=true


Brugge vv is bijna 80 km, en we wilden niet meer doen omdat ik ‘s avonds naar 

koor wilde. 

 

In Sluis koffie, en dan verder lang het kanaal Sluis-Brugge. Nog even de doe-

het-zelf pondje genomen om ook even aan de andere kant van het kanaal te 

fietsen. 

Als je Brugge binnenkomt op de fiets zie je ontzettend veel leuke gevels, 

straatjes, water, bruggen. Mooie stad! Op de markt gegeten. Toen kwam ‘the 

monkey out of the sleeve’, ze had een adres mee. De Steen straat… wij daarnaar 

toe en er werden crocs gekocht. Wandelend door de stad wat kerken en 

straatjes bekeken. Veel renovatie werk, pracht stad. 

 



 
 

Op de terugweg in Damme koffie gedaan, en toen richting boot. Voor Sluis een 

kudde bejaarden proberen te passeren. Allemaal met een pech hemd aan, zodra 

we de achterste passeerde, werd er gefloten ten teken dat wij er aankwamen. 

Maar ja, toen kwam er een brug, en dan schiet t ineens niet meer op…. 

V vond dat ik te hard ging, en begon dus te muiten. In een wat rustiger tempo 

toch de boot gehaald. Gelijk ge-sms-ed of Lidy bier kon halen want dat was op…. 

Eind goed, al goed. (85km) 
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